Schloss

Het Schloss Munster, gebouwd tussen 1767 en 1787, werd ontworpen door architect
Johann Conrad Schlaun voor prins-bisschop Maximilian Friedrich von Kénigsegg-
Rothenfels. Het kasteel is 91 meter lang, met drie vleugels, en heeft een elegante
uitstraling met rode bakstenen en lichte zandstenen decoraties. Na totale verwoesting
in WO Il werd het kasteel herbouwd volgens de originele blauwdruk. Tegenwoordig is
het de thuisbasis van de universiteitsadministratie, het Instituut voor Plantkunde van
de Universiteit van Mlnster en de botanische tuin.

De Schlossplatz is de plaats waar festiviteiten zoals het "Tournament of Winners" en
de "Send", een populair volksfeest, worden gehouden.

Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt door het bestuur van de universiteit. De
Westfaalse Wilhelms-Universiteit is een universiteit in de Duitse stad Munster . De
universiteit heeft 39.000 studenten en ca. 6.500 werknemers.

De Aasee

We wandelen verder, en passeren de oude dierentuin met de nog overgebleven
Tuckesburg, een oude woning met een privémuseum. Op dit domein startte in de 19e
eeuw een dierentuinproject van de excentrieke professor Hermann Landois. De
dierentuin was succesvol, maar bijna alle dieren overleden na de bombardementen
van WO I - 2 olifanten gingen wel naar de Zoo van Antwerpen.

Het domein ligt aan de Aasee, het aangelegde stadsmeer met heel wat opties om te
wandelen, fietsen en varen.

Verder een blikvanger van de 'Giant Pool Balls', een werk van Claes Oldenburg, dat
daar ter gelegenheid van de eerste Skulpturenausstellung 1977 werd geinstalleerd.
Museum fir Lackkunst

Het museum laat een keuze zien van zeer verfijnd lakwerk uit Oost-Azi€, van
Islamitische kunst uit India en Perzié alsmede voorbeelden uit werkplaatsen van
Europese lakmeesters uit de Barok en het Rococo.

Het museum Pablo Picasso

Het Kunstmuseum Pablo Picasso Munster is een museum met een grote collectie
grafiek van Pablo Picasso en tijdgenoten in Minster in Duitsland. Tot 2010 was de
naam Grafisch Museum Pablo Picasso Munster. Sinds 2000 toont het museum een
belangrijke collectie litho's van Pablo Picasso en zijn er wisselende tentoonstellingen
over het leven en werk van de kunstenaar en zijn collega's en tijdgenoten als Marc
Chagall en Georges Braque.

Sint-Petruskerk

De Sint-Petruskerk, is een rooms-katholieke kerk en staat aan de oever van het
riviertie de Aa, in de buurt van de Sint-Paulusdom. Wegens de goede akoestiek is het
een uitstekend gebouw om religieuze koor- en orgelconcerten en eveneens een
mooie locatie voor trouwfeesten.

De Dom van Miinster

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de stad grotendeels verwoest door geallieerde
bombardementen, maar na de oorlog werd Munster in oude stijl herbouwd. Zo ook
werd de kathedraal of Dom van Mlnster geviseerd. Zo werd de burgerbevolking een
legitiem doelwit.' In Minster was echter niet eens oorlogsindustrie gevestigd. Het
doelwit was deze Dom. En dat op zondagochtend, wanneer de mensen er de mis
bijwoonden

Het Sculptur Project

Heel veel moderne kunst overal in de stad. Het Sculptur Project startte in 1977 en
sindsdien wordt de stad elke 10 jaar voorzien van nieuwe beeldhouwwerken van
internationale kunstenaars. In de Domgasse vind je nog 1 van de 4 poorten van
Daniél Buren die de 4 Tore ontwierp voor de tentoonstelling van 1987.
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Het stadhuis van Munster

Het historische stadhuis van Munster is wereldberoemd vanwege de
vredesonderhandelingen die er in 1648 plaatsvonden. Deze onderhandelingen
beéindigden de Dertigjarige Oorlog en de Tachtigjarige Oorlog met Spanje.

Het 14e -eeuwse gebouw heeft een prachtige gotische gevel en huisvest nu een
museum, met de historische Vredeszaal als hoogtepunt. Hier vind je houtsnijwerk,
muurportretten en de beroemde 'Gouden Haan' wijnbeker. Het museum heeft ook wel
wat artefacten, waaronder historische wapens en zelfs een mysterieus eikenhouten
kistje met een afgehakte hand.

Erbdrostenhof en Clemenskerk

Langs de SalzstralRe, Mlnsters oudste handelsstraat en tegelijk een bruisende
winkelstraat enkel toegankelijk voor voetgangers, wandelen we naar het barokke
stadspaleis Erbdrostenhof — overigens vlak bij de barokke Dominicanenkerk en de
Clemenskerk. Het paleis werd tussen 1753 en 1757 gebouwd door Johann Conrad
Schlaun, en gerestaureerd tussen 1953 en 1970 door schade van WO II.

Het huis der Nederlanden

In het Haus der Niederlande werd in 1648 de vredesovereenkomst tussen Spanje en
de republiek der Zeven Verenigden Nederlanden getekend. Deze overenkomst
maakte een einde aan de Tachtigjarige Oorlog.

Sint Lambertikerk

Deze kerk werd gebouwd tussen 1375 en 1450. Een hallenkerk, dat is een gotische
kerk waarbij het middenschip even hoog is als de zijschepen. In 1536 hing men hier
de lijken van drie ter dood gebrachte leiders van de wederdopers. Dit wordt herinnert
door de drie kooien boven de wijzerplaat van de klok. De kerk herbergt ook de
hoogste werkkamer van Munster, die van de torenwachter. De beeldhouwwerken
boven het hoofdportaal zijn van de hand van Goethe & Schiller.

Kiepenkerl

Het monument toont een wandelende koopman in het Munsterland met zijn
draagdoek, de zogenaamde Kiepe. Typisch voor de Kiepenkerle was hun kledij. Met
blauwe linnen kiel, een rode halsdoek, muts, knoestige stok en pijp uitgerust trokken
ze met hun Kiepe van erf tot erf en van huis tot huis. Zo zorgden ze in vroegere tijden
voor de uitwisseling van goederen en nieuwtjes tussen stad en land.
Onze-Lieve-Vrouwekerk

De Onze-Lieve-Vrouwekerk of Onze-Lieve-Vrouwe-Overwaterkerk is een gotisch
kerkgebouw in de Duitse stad Munster. De toevoeging "Overwater" is te danken aan
het feit dat de kerk westelijk van de Sint-Paulusdom aan de overzijde van het riviertje
de Aa gelegen is. Na de Paulusdom is de Onze-Lieve-Vrouwekerk de oudste kerk
van de stad.

Kuhviertel en de Privatbrauerei

Het traditionele uitgaansleven met studenten en klassiekere restaurants vind je in
Kuhviertel. Je eet er Tottchen en peper-Potthast, en kan er terecht in de enige
overblijvende privaatbrouwerij van Munster, de Pinkus Muller. Het is de laatste
overblijvende altbierbrouwerij in MUnster. Je vind ze in de Kreuzstrasse 10.
Buddenturm en Kreuzschanze

Een goed bewaarde toren als één van de overblijfselen van de stadswallen van voér
1200. Een tijdlang diende hij als gevangenis en werd in 1879 omgebouwd tot
watertoren, waaraan nog een peilschaal aan de buitenkant herinnert. De toren staat
in de Kreuzschanze en is een groen gebeid aan de noordelijke rand van de stad. We
vinden er ook diverse monumenten. Van hieruit is het nog een korte wandeling naar
het Schloss.



